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Sponsoren van de maand mei 2023 
 

 
 

Agenda 
 

za 13-05-2023 Benefietconcert in samenwerking met het orkest  

‘De Vrolijke Noot’ voor Stichting ‘Gaan voor Gambia’ 

Aanwezig om 17.45 uur in de Zuiderkerk 

zo 28-05-2023 10.00 uur kerkdienst in het Slingeland Ziekenhuis in 

Doetinchem (zie de bestuurstafel) 

za 01-07-2023 Trudy en Henk Heusinkveld 50 jaar getrouwd 

 serenade  in "het Dorpshuis"in IJzerlo. 

ma 03-07-2023 Laatste repetitieavond: optreden bij het Ambthuis  

te Bredevoort.  

ma 21-08-2023     Eerste repetitieavond 

ma 26-08-2023 Jaarlijkse BBQ: "Domme aanleg" in Barlo     

za 16-12-2023 Kerstsamenzangavond in de Oude Helena Kerk 

 

Van de bestuurstafel 
 

Afgelopen maandag weer fijn gezongen op de repetitieavond. 

Het is nog maar heel kort dat Mathijs ons dirigeert en toch lijkt het alweer  

heel gewoon. 

Het is leuk te ervaren dat iedere dirigent het op zijn eigen wijze doet. Ook dit 

kan inspirerend werken. Maar Mathijs kan nu met ons zijn eerste concert pre-

senteren in de Zuiderkerk. 

Als bestuur hebben we nog weer eens alles doorgenomen voor het benefiet-

concert. Wij denken dat alles goed is geregeld. En dan maar hopen dat er be-

langstelling is. En ook dat er een goede opbrengst is voor het goede doel 

"Gaan voor Gambia".   



Wij hebben de komende activiteiten voor dit jaar besproken en die wil ik hier 

nog eens op een rij zetten: 

* A.s. zaterdag 13 mei benefietconcert in de Zuiderkerk. Aanwezig 17.45 uur 

* Zondag 28 mei medewerking aan een kerkdienst in het Slingelandzieken 

   huis te Doetinchem. Wij worden daar om 9.15 verwacht zodat we uiterlijk  

   om 9.30 uur kunnen inzingen. 

   Ik stel voor dat we zoveel mogelijk samen rijden en dat we uiterlijk 8.30 uur  

   vertrekken vanaf "de Pol". De tijd wordt later medegedeeld. De kleding is 

   zwarte broek, overhemd, sokken en schoenen en het rode pochet. 

* Zaterdag 1 juli zijn Trudy en Henk Heusinkveld 50 jaar getrouwd. Wij bren 

   gen hun dan een serenade  in "het Dorpshuis" in IJzerlo. De tijden en de te  

   zingen nummers komen nog. 

* Maandag 3 juli is onze laatste repetitieavond van dit seizoen en sluiten we  

   af met een optreden bij het Ambthuis te Bredevoort. 

* Maandag 21 augustus beginnen we dan weer met de eerste repetitieavond. 

* De jaarlijkse BBQ willen we houden bij de "Domme aanleg" in Barlo. 

   Dit doen we op zaterdag 26 augustus. Dus na de eerste repetitieavond. 

* De Kerstzangavond is gepland op zaterdag 16 december in de Zuiderkerk. 

   Wat dit wordt is nog niet bekend. Wel dat er ook weer samenzang bij zal   

   zijn. En verder zoeken we naar talent uit de regio. 

   Deze avond wordt in eerste instantie voorbereid door de muziekcommissie.  

Nu ik het toch over de muziekcommissie heb, Henk Luimes is vanaf nu de 

nieuwe voorzitter  van de muziekcommissie. Wij wensen hem daar veel  

succes mee. 

Ons bestuurslid Wim Bollen had voor ons een minder fijne mededeling. 

Hij heeft besloten om te stoppen om persoonlijke redenen als bestuurslid van  

ons koor. 

Wij betreuren dit zeer maar het is Wim zijn keuze en dat respecteren we. 

We zijn  in ieder geval Wim dankbaar voor het vele werk dat hij gedaan heeft 

en ook voor al zijn inbreng soms ook kritisch. Maar dat mag. Soms is dat no-

dig. In ieder geval Wim bedankt. 

Ad Doornink 

Voorjaarsconcert ACM 
(Onderstaande tekst is doorgestuurd naar de krant, maar niet geplaatst, daarom maar in de Nieuwsflits) 
 

Het was een prachtig concert dat het Aaltens Christelijk Mannenkoor op 15 

april in de Oude Helenakerk in Aalten gaf. De vele bezoekers waren er zo van 

onder de indruk dat ze een staande ovatie gaven aan de uitvoerenden. 

De stukken die het mannenkoor zong waren met zorg uitgezocht, en daarin 

was duidelijk de invloed van 9 jaar oefenen onder de dirigent Susanna Veer-

man te merken. Goed articuleren, zodat de boodschap overkomt. Uit het 

hoofd zingen en natuurlijk zuiver zingen, dingen waar Susanna jaren op geha-

merd heeft. Het kwam allemaal duidelijk tot uitdrukking in deze uitvoering.  

Veertig mannen kunnen heel wat laten horen, maar de sopraan Rachel Wes-

terveld uit Aalten kan dat alleen. En ook heel verrassend, de bas Mathijs 



Dubbeldam uit Bredevoort. In de prachtige aria ‘La Vergine degli Angeli’ van 

componist Verdi kwam dat allemaal samen.  

Geen gemakkelijk stuk maar fantastisch uitgevoerd, met dank aan het koper-

ensemble van De Eendracht.  

Het werd een waardig afscheid van deze dirigent Susanna Veerman en meteen 

een mooie kennismaking met de nieuwe. Want deze bas Mathijs Dubbeldam 

wordt ook de nieuwe dirigent van het ACM. Hij kan niet alleen zingen maar 

heeft ook alle papieren om te dirigeren. En zo werd in dit concert het stokje 

overgedragen, een mooi moment in de geschiedenis van het Aaltense koor. 

Moar no he’k mi-j loaten vertellen dat er onder het publiek één man was die 

het concert met bijzondere belangstelling volgde. Hij was ooit lid geweest van 

dit koor, maar vond het tien jaar geleden wel genoeg op tachtigjarige leeftijd. 

Vanaf zijn jeugd had hij gezongen bij koren, maar op een gegeven moment 

houdt het op. Zo dacht hij. Maar toen hij bij dit concert weer de bekende lie-

deren hoorde als: ‘Tebe Pojem’, ‘Dank sei Dir Herr’, ‘Veni Jesu’ en ‘Frie-

den’, bedacht hij zich en nam het besluit om weer lid te worden!  

Wat muziek kan doen bij een mens, prachtig, en het houd je jong! 

We hebben hem weer hartelijk welkom geheten, en hopen dat veel mannen dit 

voorbeeld zullen volgen. 

Wilt u het koor horen zingen onder leiding van de nieuwe dirigent, dan bent u 

van harte welkom bij het benefietconcert dat het koor op 13 mei geeft in de 

Zuiderkerk in Aalten, samen met het orkest “De vrolijke Noot”. De opbrengst 

van het concert is voor de stichting “Gaan voor Gambia”. 

Namens het ACM 

Arnold Rots 

 

  



Ik geef de pen door aan……..? 
 

 Henk Heusinkveld, geboren en opgegroeid ben ik op een boerderij 

op de (achter)Haart, op de grens met Miste en Woold. Ik mocht 

toen ik 6 jaar was (de kleuterschool bestond toen nog niet op de 

Haart) naar de Christelijk Nationale School Haart e.o.  Kinderen 

met een diverse protestantschristelijke achtergrond van de Haart, Miste en 

Woold gingen naar deze school.  

Het oude schoolgebouw stond precies halverwege Winterswijk en Aalten, zo-

dat de kinderen niet verder dan een kilometer of 6 naar school hoefden te lo-

pen of fietsen. Op zondagmiddag hadden we zondagschool in de school, met 

als jaarlijks hoogtepunt het kerstfeest op tweede kerstdag in de grote zaal van 

café Bollen (tegenwoordig Vivaldi) in Miste. 

De eerste samenzang liedjes uit o.a. “Wie zingt mee” heb ik dus 

geleerd in het oude schoolgebouw op de Haart. Blijkbaar was 

deze school een goede basis voor een latere carrière bij het man-

nenkoor, want ik meen dat zeker 5 nu nog actieve ACM leden 

ook op deze school hebben gezeten. 
 

In augustus 1968 was er groot feest in Aalten, want Aalten was 

kampioen van het TV-programma “Zeskamp” geworden. Tij-

dens dit feest kreeg ik verkering met Trudi Hoitink en na bijna 

55 jaar is het is nog steeds ’aan’. Binnenkort zijn we zelfs ook alweer 50 ge-

trouwd. We hebben twee dochters, twee schoonzonen en vier kleinkinderen. 
 

Tijdens mijn studie aan de HTS heb ik 4 jaar in Arnhem in de burgemeester 

Weertsstraat bij een ouderwets degelijke hospita gewoond. 

Een van mijn stageadressen werd Machinefabriek G.J. Nijhuis in Winterswijk 

(tegenwoordig Pentair) en hier kreeg ik later na mijn diensttijd de eerste vaste 

baan op de tekenkamer.  

Omdat het bedrijf hard groeide en er in Winterswijk geen plaats genoeg was 

verhuisden wij met een hele afdeling naar een pand in Lichtenvoorde en  

werden onderdeel van Stork. (tegenwoordig Marel). 

Naast tekenen ging ik ook naar klanten om plannen te bespreken en projecten 

in uitvoering te begeleiden. Van reizen kon ik genieten en zo kon ik op kosten 

van de baas de halve wereld over reizen. Meer dan duizend vluchten heb ik 

gemaakt! Hoezo vliegschaamte? Vergaderingen op de vreemdste tijdstippen 

en plaatsen. In China op zondagmorgen om 08.00 uur in een stad waar ik nog 

nooit van had gehoord. Het bleek een miljoenenstad te zijn op een uur vliegen 

van Peking. In Amerika ook op zondagmorgen, maar daar om 11.30 uur na de 

kerkdienst. 
 

Ooit werden in Noord-Jemen met Nederlands ontwikkelingsgeld in diverse 

steden openbare slachthuizen  opgericht. Aan mij de eer om daar een rapport 

over te mogen schrijven. Bij de bezoeken aan de diverse plaatsen mocht ik 

niet zelf rijden (te gevaarlijk), maar werd ik gereden door Nederlands ambas-

sadepersoneel en een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw 

van Jemen.   



We gingen op bezoek bij een burgemeester, 

buiten zat een lange rij van wachtende mannen 

in witte ‘jurken’ in de schaduw op de grond. 

Voor de ingang stond een bewapende militair. 

Toen wij aankwamen waren we direct aan de 

beurt. De militair hield met de loop van het ge-

weer de deur voor ons open en we werden door 

de burgemeester ontvangen op een heel stoffig 

bankstel en met hele zoete koffie. De burgemeester kwam met lijsten met heel  

veel mooie cijfers. Alleen jammer dat alles in Arabisch schrift was….. 

Een Engelse zeer rijke  ex-bokser was van plan  een groot project in Uruguay 

op te zetten. Hij had ook bezittingen in Portugal en daar werden we uitgeno-

digd voor de bespreking. We gingen met drie personen en werden ’s avonds 

opgehaald op het vliegveld en ondergebracht in een prachtige villa met zwem-

bad. De andere ochtend werden we weer netjes opgehaald en gingen we naar 

het privé verblijf van de ex-bokser. Deze villa was nog groter en luxer dan 

‘onze’ villa. We werden ontvangen en na het ontbijt begon de bespreking op 

een overdekt terras aan de rand van een zwembad. Heel veel papieren en grote 

tekeningen werden op tafel uitgespreid. We werden voorzien van koffie, het  

ontbrak ons aan niets.  

En het werd nog mooier!  

De ex-bokser had een knappe volwas-

sen dochter en een ongeveer even 

jonge vrouw en deze twee dames had-

den besloten om in bijpassende kle-

ding te gaan zwemmen en zonnen. 

Een van mijn collega’s werd het toen 

allemaal te veel en hij kwam met  het 

verzoek aan de ex- bokser om ergens 

binnen te gaan zitten omdat de teke-

ningen telkens opwaaiden.  

Tegen mij fluisterde hij echter: “ Ik kan de kop d’r zo jao ga neet bi-j hollen” 
 

Samen zingen verbindt ! Dat heb ik ervaren bij diverse kerkdiensten en feest-

jes in de wereld. De betekenis van de woorden was niet altijd duidelijk, maar 

de melodie was vaak vertrouwd.  

In 1975 heeft Antoon Essink mij meegenomen naar het Mannenkoor. De re-

petities waren toen nog in het oude gebouw Irene onder leiding van dirigent 

Kuipers. 

Ik meende dat ik toen geen tijd had voor het mannenkoor en ben weer gestopt. 

Maar sinds 1992 tot heden ben ik onafgebroken lid van ACM geweest en ik 

hoop het ook nog vele jaren te blijven. 

 

Ik geef de pen door aan Gerhard Luimes. 

  



Verkeersregelaars 
De verkeersregelaars van het ACM worden voor diverse evenementen ver-

keersregelaars inzet. Het een leuke manier om de kas te spekken. 

Er wordt vaak naar de inzet van de verkeersregelaars gevraagd. Dat betekent, 

dat het ACM óók daarom bekend is in en rondom Aalten. Zo zijn de verkeers-

regelaars in 2023 al enkele keren ingezet en er zijn ook al meer aanvragen 

voor dit jaar. Werk aan de winkel dus! 

Bijzonder was de dodenherdenking op 4 

mei jl. Via de gemeente kregen we een aan-

vraag voor 2 verkeersregelaars om het ver-

keer in goede banen te leiden van 19.00 – 

21.00 uur. De NOS zou opnames komen 

maken. 

Dit was heel snel geregeld. Bedankt heren 

en dame! 

Wat schetst mijn verbazing:  

6 dagen vóór de dodenherdenking kwam er ’s avonds 

om 23.15 uur een melding, dat er wijzigingen waren. 

Wat nu? 

Het is heel eenvoudig om te reageren met: ‘Kan niet 

meer zo kort vóór 4 mei. Je  kunt ook zeggen: ‘We 

gaan de uitdaging aan…’ 

Alzo zo geschiedde. Ik zeer korte tijd waren meerdere heren bereidwillig om 

aan het late verzoekte voldoen. En alles is prima verlopen!  

En wat ook erg leuk was: ‘Zowel de burgemeester als de organiserende per-

soon hebben bij Erik Navis aangegeven, dat zij heel tevreden waren over de 

inzet en over het meedenken.’ 

Een mooi compliment van onze burgervader – toch! 

Tiny Oosterink 

Felicitaties 

In april zijn jarig: Geert Hobé en Dick Wikkerink 

In de maand mei zijn jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, Poppe Kemper, Henk 

Klumperhouwer, Gerrit Krieger, Jan ter Maat, 

Erik Navis en Jan Oosterholt. 
 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Communicatie Commissie  

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots  * Ad Doornink  * Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 

 


